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Voor dringende zaken als uitvaarten en ziekenzegen
zijn we bereikbaar via 06-10490088

Contact met het pastoraal team

Wilt u graag in contact komen met een van de leden
van ons pastoraal team,

pastoor Ronald van Bronswijk

of pastoraal werkende Giny van der Korput,

aarzelt u dan niet dit te doen.

Dit kan rechtstreeks via telefoonnummer
06-10490088 of via ons parochiesecretariaat:

Tel: 0162-682303 of e-mail: info@naardekerk.nl

In dit Jubeljaar beleven we deze tijd van bezinning als Pelgrims van Hoop.
Hoop is meer dan optimisme; het is het diepe vertrouwen dat God met ons
meegaat, ook in de duisternis. Zelfs in een gebroken wereld blijft Zijn liefde
ons fundament en onze toekomst. Hij, die zich in Jezus naar ons heeft gekeerd,
nodigt ons steeds opnieuw uit om naar Hem terug te keren.

De Heer roept ons op om tekenen van hoop te zijn, juist in een tijd vol
uitdagingen. Dat is onze missie in een wereld met veel duisternis: in het Heilig
Land, Oekraine, Soedan Congo en op zoveel andere plaatsen waar chaos en
geweld heersen.

Miljoenen mensen zijn op de viucht, op zoek naar veiligheid. Ook in onze eigen samenleving
groeien de tegenstellingen tussen arm en rijk, zijn er zorgen om de schepping, en velen voelen zich
angstig en onzeker. Juist nu is onderlinge en mondiale solidariteit nodig.

Als christenen worden wij geroepen om die solidariteit concreet te maken, zeker wanneer leiders in
onze wereld daarin tekortschieten. Door te vasten, te bidden en daadwerkelijke hulp drukken wij
onze verbondenheid met de armen en onderdrukten uit en groeien wij ook in het dubbelgebod van
de liefde: God liefhebben en onze naaste als onszelf (vgl. Mt 22,37-39) ( Bisschop Jan Liesen)
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Het Sprookjesbos, de draaimolen en de glijbaan
José Mureau

In 1933 kregen pastoor F.J. De Klijn, kapelaan E. Rietra en de voorzitter van voetbalvereniging
D.E.S.K., Jac. Smit, het plan om een sportterrein aan te leggen op de zandgronden van de gemeente
Loon op Zand, nabij het dorpje Kaatsheuvel.

Later ging pastoor- deken A. van den Brekel van Kaatsheuvel, zich in 1948 met het sportterrein
bemoeien en er kwamen plannen voor de uitbreiding van de recreatiemogelijkheden in de gemeente
Loon op Zand ter tafel. Het Sprookjesbos , de draaimolen en de glijbaan waren de eerste attracties en
zo ontstond de Efteling, wie heeft er geen mooie herinneringen aan.

Bij het doorbladeren van een oud boek kwam ik het onderstaande verhaaltje tegen,

dat ik graag met u wil delen.

Vasten met hollebolle Gijs, een sprookje voor de vasten.

Heb je wel gehoord

van de hollebolle wagen
waar die hollebolle Gijs in zat
Die kon slokken

grote brokken

een koe en een kalf

en een heel paard half
een os en een stier

en zeven tonnen bier

een schuit vol schapen

en nog kon hollebolle Gijs
van de honger niet slapen.

Holle bolle Gijs, sinds 1959 in de
Efteling, een foto van de Efteling.

Ik kwam hollebolle Gijs tegen in de buurt van het sprookjesbos van de Efteling. Gijs doet zijn naam
eer aan. Zijn hoofd is echt superbol. We hebben elkaar een tijdje aangekeken. We zeiden niet veel,
eigenlijk niets. Het enige wat Gijs ‘inbracht’ waren bovenstaande woorden en die waren niet eens
van hem, maar gingen over hem.

Terwijl ik ze op een kladje stond te schrijven, propte intussen een kind de zoveelste prop papier in
hollebolle Gijs zijn holle mond. Meer gebeurde er eigenlijk niet, van zijn kant dan....

Ik maakte wél iets mee. Het moet gekomen zijn door die laatste twee regels van hierboven ‘en nog
kon hollebolle Gijs van de honger niet slapen’.

Ik zei: "Hé Gijs, jij met met heel je overvloed van eten, jij moet toch een diep ongelukkig mens zijn,
dat kan niet anders. Je zou van de honger niet kunnen slapen! Dat gun je niemand’.

Gijs zei niets terug. Ik keek hem in zijn hollebolle ogen... en ik kan me natuurlijk vergissen, het was
alsof ze boekdelen spraken en zeiden:

Het zou weleens kunnen dat die merkwaardige persoon uit jullie christelijk sprookjesbos, gelijk heeft,
als hij aan het begin van de vasten zegt dat de mens leeft van méér dan brood alleen.

Met een blik van verstandhouding namen we afscheid.

Hij had me toch een beetje op het vastenspoor gezet, die hollebolle Gijs.

Barmhartigheid: leven terugbrengen waar alle hoop verloren is.




Actie ‘Vakantietas’.
Caritascollecte 5 en 6 april 2025 in Terheijden en Made
en 27 april in Wagenberg

Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op vakantie.
Wanneer klasgenootjes erop uit trekken, blijven zij achter. Met de Actie ‘Vakantietas ‘ kunnen wij
deze kinderen verrassen met een rugzak vol verrassingen voor de zomervakantie.

In de gemeente Drimmelen wordt de Actie ‘Vakantietas’ dit jaar voor de vijfde keer georganiseerd.
Ook dit jaar sluiten wij als Caritas van de Vijf Heiligen Parochie aan bij deze actie.

Met de tasjes die gevuld worden met binnen- en buitenspeelgoed, knutselmateriaal, een boek en
wat lekkers kunnen kinderen toch een leuke zomer beleven.

De spullen worden verzameld door de protestantse kerken in Lage Zwaluwe en Terheijden /
Wagenberg. Hiervoor worden sponsoren gezocht. En we doen een beroep op onze kerkgangers.

De tasjes worden in de week vddr de zomervakantie rondgebracht.

Stichting Leergeld, Vluchtelingenwerk Drimmelen en Surplus geven een lijst met gegevens van
kinderen uit gezinnen met een smalle beurs. De ouders zijn dan al benaderd met de vraag of hun
kinderen mee mogen doen. Die lijst mag éénmalig gebruikt worden voor deze actie.

Wij doen mee aan deze Actie ‘Vakantietas’ omdat we kerk naar buiten willen zijn.

We willen er zijn voor alle kinderen die het thuis niet breed hebben. We weten inmiddels dat de
actie veel kinderen een lichtpuntje biedt.

Voor meer informatie of om aan te geven dat u sponsor wilt zijn of begin juli mee wilt helpen bij het
bezorgen van de tasjes kunt u contact opnemen met Inge Berendsen via email ingemade@ziggo.nl

Wilt u deze actie ook ondersteunen met uw gift in de caritascollecte van april in de kerken van de
Vijf Heiligen Parochie of wordt u misschien sponsor? Bij voorbaat heel hartelijk dank.

Waarom wordt de veertigdagentijd
ook vasten (-tijd) genoemd?

A

Aandacht

Het woord vasten is verwant aan ‘vasthouden’ en verwijst naar het in
acht nemen van kerkelijke voorschriften, je daar aan vasthouden. Dan
denken we vooral aan ‘onthouding van spijs en drank’. Het vasten als
onthouding en vermindering wordt op de dag van vandaag opnieuw
ontdekt, ook door mensen die niet veel meer hebben met kerk en
geloof. De groeiende bewustwording van de negatieve invloed van ons Eerlijkheid
consumptiegedrag op gezondheid, milieu, klimaat en E
sociaaleconomische verhoudingen heeft de groeiende belangstelling

voor vasten in de hand gewerkt. Veel gelovigen richten zich op wat

zich op dat moment aandient: minder alcohol of koffie, de fiets in plaats van de auto of ontspullen.
Daarnaast gaat het ook om meer aandacht schenken, meer verdragen en meer stilte en eenvoud.
Vasten heeft ook een verbindende kracht.

\"

Vergeving

S

Solidariteit

Tot zichzelf
komen

T

Nadenken

N

Het kan alleen Paaszondag zijn in je leven, als er ook een Goede Vrijdag is geweest.

Vastengordijn

De hongerdoek, ook wel in het Latijn velum quadragesimale ('veertigdagendoek')
of vastengordijn genoemd, vindt zijn oorsprong in de middeleeuwen.
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De naam hongerdoek houdt verband met het intensieve afzien van voedsel in de vastentijd in
vroeger jaren, want als dat doek in de kerk te zien was, was het honger lijden geblazen.

Het doek werd in de vastentijd opgehangen boven het priesterkoor, zodat altaar en kruis aan het
zicht van de gelovigen onttrokken waren. De priester droeg toen de H. Mis op

aan een altaar helemaal voorin de kerk met zijn gezicht naar het oosten gekeerd en de rug naar de
mensen en in de Vastentijd gebeurde dat ook nog achter een gordijn.

De gedachte achter een vastengordijn was dat wanneer het altaar, het Allerheiligste en het kruis aan
het zicht waren onttrokken, de gelovigen beter in staat zouden zijn te doen waar de vastentijd voor is
bedoeld: bezinning en boete. Het doek werd alleen tijdens de consecratie even opzij geschoven. Ook
stamt uit dezelfde tijd de gewoonte om de heiligenbeelden in de kerk, tijdens de vastentijd, middels
doeken aan het zicht te onttrekken. Voor de kosters van toen een hele klus.

Donderend geraas en spektakel
Zodra tijdens het voorlezen van het lijdensverhaal de zin "Het voorhangsel van de tempel scheurde."
klonk, werd het hongerdoek met een donderend geraas en spektakel naar beneden gelaten ( de
Middeleeuwers waren daar dol op) om zo te laten zien dat door de kruisdood van Jezus de relatie
tussen mens en God weer hersteld was en gelovigen dus weer het heil konden aanschouwen

Na de reformatie kwam er een eind aan dit ' : e
gebruik, maar in de jaren ‘70 van de vorige
eeuw kwam er een revival van de
hongerdoeken, nu in combinatie met de
Vastenactie. Ze worden nu ook gebruikt in
het onderwijs en komen meestal uit de
landen waarvoor actie wordt gevoerd en
zijn bedoeld om het lijden van Christus te
overdenken , maar ook om stil te staan bij
de ongelijke verdeling van de welvaart in
de wereld en daartegen ( Vasten) actie te
ondernemen.

Hongerdoek uit India

Je moet de waarheid niet verwarren met de mening van de meerderheid ( Loesje)

Vastenactie 2025 Schoner koken, beter leven

In Oeganda heeft een groep vrouwen ontdekt hoe ze van gft-afval briketten kunnen maken om hun
kookvuren mee te branden. Daarmee sparen ze het kostbaar oerwoud, beperken ze de uitstoot van
schadelijke stoffen, verminderen ze het zwerfafval op straat en besparen ze dagelijks veel geld. Een
schijnbaar eenvoudige oplossing met grote impact. Helpt u mee? Dit kan door een bijdrage te
storten op rekeningnummer NL21 INGB 0000 0058 50 t. n. v. Vastenactie Gouda.

In de kerken van de Vijf Heiligen Parochie liggen folders, vastenzakjes en er staat een collectedoos.

Natuurlijk, de bijbel is onze oerbron, maar de bijbel te lezen is niet altijd gemakkelijk. Je kunt je
eraan stoten, je kunt erin verdwalen, je kunt hem moedeloos ter zijde leggen.
(Gerard Mathijssen osb)




Chrismaviering in Goes

In de Goede week voor Pasen wordt op woensdag

16 april 2025 de Chrismamis van het bisdom Breda gevierd.
Dit jaar gebeurt dit in de kerk van de H. Maria Magdalena te
Goes. Vanaf 19.00 uur zijn gelovigen vanuit alle hoeken van
het bisdom daar van harte welkom. Tijdens de
eucharistieviering wijdt bisschop Liesen het chrisma en
zegent hij de heilige olién
voor de doopleerlingen
en de ziekenzalving.

H. Maria Magdalenakerk Goes.
Foto Damiaanparochie.

Het chrisma is de olie die gebruikt wordt voor de zalving bij de
sacramenten van doopsel, vormsel en de priester- en de
bisschopswijding. Ook zegent de bisschop de olie voor de zieken
en voor deelnemers aan het catechumenaat ,

de voorbereiding op het doopsel.

Foto Johan Wouters

Het is gebruikelijk bij de Chrismaviering van het bisdom Breda dat de deelnemers een gave
meebrengen. Dit kan in de vorm van houdbare levensmiddelen, artikelen voor persoonlijke
verzorging of een financiéle bijdrage. De bijdragen komen ten goede

aan Stichting Het Goede Doel de Bevelanden die mensen met financiéle problemen helpt aan eerste
basisbehoeften, zoals gezond voedsel en kleding en ook gezinsproblemen mee aanpakt.

Een nieuw boekje voor de Goede Vrijdagviering in Terheijden en Wagenberg

Pastoor Ronald van Bronswijk heeft zowel voor Terheijden als
Wagenberg voor de Goede Vrijdagviering een nieuw boekje
gemaakt met daarin opgenomen afbeeldingen van de staties
van de kruisweg zoals die in beide kerken te vinden zijn.

Een boekje met meditaties, gebeden en Bijbelteksten.
Mocht u thuis deze teksten nog eens graag doornemen,

dan mag u het boekje meenemen.

Wij vragen van u dan wel een vergoeding van € 5,- , te deponeren
in een mandje of door de QR-code op het boekje te scannen.

; Ook op de parochiekantoren in Terheijden en Wagenberg

H, Antonius Abt Terheijden kunt u voor het boekje terecht.

Goede vrijdag

Woorden kunnen verbinden of verdelen, de waarheid dienen

of deze voor andere doeleinden gebruiken.

We moeten woorden ontwapenen, geesten ontwapenen en de aarde ontwapenen.
( Paus Franciscus)




Als ik doodga

Als ik doodga

en ik naast mijn lichaam sta
zal ik rustig blijven wachten
tot ze me komen halen

de goede geesten van het Licht
want zij zullen me leiden

naar de eeuwig groene weiden

Als ik doodga

zal ik helemaal niet bang zijn

ik zal zelfs heel tevreden zijn
want ik heb vertrouwen

in wat er komen zal

niemand loopt verloren

als hij op weg is naar het heelal

Als ik doodga

dan zal God mij vragen

wat ik met al die mooie dagen
van mijn leven heb gedaan

Hij zal vragen waar ik zat

of ik aan hem wel heb gedacht
toen ik hem niet nodig had

Als ik doodga

en ik naast mijn lichaam sta

begint alles van te voren

want ik word opnieuw geboren

Eer alles is voltooid

zal ik nog dikwijls moeten sterven

maar echt doodgaan doe ik nooit ( Urbanus)

Beleef de Paardenprocessie van Hakendover

' Een combinatie van religie, traditie en spektakel
‘ Al meer dan 130 jaar togen vanuit alle hoeken van West- Brabant,

pelgrims op bedevaart naar Hakendover.

PAARDENPROCES

E
HAKENDOVER Een klein plaatsje in Belgié waar traditiegetrouw dan de

Paardenprocessie trekt. Het "Broederschap Breda" heeft tot 2023
altijd garant gestaan voor de organisatie van deze bedevaart, maar zag zich genoodzaakt dit
broederschap in 2023 op te heffen. Er kon geen opvolging worden gevonden voor aftredende
bestuursleden, die vanwege hun hoge leeftijd graag het stokje hadden willen overdragen
aan een nieuw bestuur.

De Bisschop van het Bisdom Breda zag graag dat deze eeuwenoude traditie in stand
zou worden gehouden en dus werd er een werkgroep gevormd om deze traditie opnieuw
op de kaart te zetten.




Onder leiding van vicaris drs. P.M.P. Verbeek, pastoor drs. J.E.H.M van Geel

en H. Brouwers is begin 2025 de werkgroep "Bedevaart Hakendover" gevormd.

Deze werkgroep heeft thans voorbereidingen getroffen om op Tweede Paasdag, maandag 21 april
georganiseerd per bus af te reizen naar Hakendover.

De kosten bedragen € 20,- p.p.

De werkgroep hoopt op een grote opkomst van pelgrims.

Verdere informatie en aanmelding

Zie: https://bisdombreda.nl/agenda/bedevaart-naar-hakendover/

De lente is de manier waarop de
natuur zegt:
‘Tijd voor een feestje’.

Foto Ad Akkermans

Is God dood?

Pater Piet Schellens scj

Die vraag werd vaak gesteld na de oorlog. Hoe kon God niet
ingrijpen, toen in Auschwitz zes miljoen Joden werden vergast?
Men wist zich geen raad meer met het gangbare Godsbeeld. God zou alle touwtjes in handen
hebben; Hij bezorgt je rijkdom of een akelige ziekte.

God kreeg het zelfs moeilijk in Brabant. Want de Brabantse God was een agrarische God: Hij moest
zorgen voor een vruchtbaar land en dat viel niet mee op onze dorre zandgrond. We trokken biddend
in processie door de velden, weet u dat nog? Totdat de kunstmest werd uitgevonden en dat was wel
zo effectief. Toen wij mensen het zelf konden klaren, hadden we God niet meer nodig.

Vanaf de oudste tijden hebben de mensen het woordje ‘God’ uitgesproken. Zij riepen God aan of
God riep hen op. Mensen dachten aan God bij hun diepste ervaringen: angst en radeloosheid,
verwachting en vreugde. Mensen hebben altijd het gevoel gehad, dat het leven rijker, dieper is dan
wat we er met het blote oog van zien. Alsof een stem hen heel diep aansprak; alsof hun eigen stem
reikte tot ongekende hoogten.

En dat gevoel is sterk, het lijkt onoverwinbaar.

De communisten hebben 70 jaren geprobeerd om de Russen atheistisch te maken; maar God bleek
nog springlevend toen het communisme viel. Naar aanleiding daarvan werd gezegd, dat de mens een
“homo naturaliter religiosus” is, een van nature godsdienstig mens.
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Ook de geseculariseerde moderne mens zegt, dat er ‘lets’ moet zijn, als hij geconfronteerd wordt
met zijn sterfelijkheid of met iets wat hem overstijgt. Hij verwerpt de dogma’s, die van boven worden
opgelegd, maar soms vermoedt hij iets van boven in levenden en doden vanuit zijn eigen ervaringen.

Ook wij die geloven hebben veel oude Godsbeelden achter ons gelaten. We spreken nu over God als
een mysterie, een fascinerend mysterie, dat je niet kunt grijpen of ontleden.

De hooggeleerde professor Schillebeeckx zei eens: “God is altijd voortvluchtig, je haalt Hem nooit in”.
God laat zich ook niet bewijzen, wel aanwijzen.

De voortvluchtige God laat sporen na, visitekaartjes.

“Je bent een engel” zeggen we tegen iemand die goed voor ons is en die ons doet denken aan Gods
liefde. “In Gods naam, doe dat niet” zegt de stem van ons geweten;

Gods stem spoort ons aan tot het goede.

Naast deze sporen langs onze levensweg hebben wij, gelovigen, nog een andere bron om uit te
putten: de Joods- christelijke traditie. God openbaarde zich aan Abraham, Isaac en Jacob, aan Mozes
en de profeten. Hij openbaarde zich als een bevrijder, die zijn volk verloste van het kwaad. En toen
kwam Jezus van Nazareth. Hij vertelde, dat je God het beste kunt voorstellen als een goede Vader,
die al het goede wil voor zijn kinderen. Denk aan de parabel van de verloren zoon. En die Vader zei
van Jezus bij diens doop in de Jordaan: “Deze is mijn welbeminde Zoon; luister naar Hem”.

Jezus op zijn beurt beloofde bij zijn hemelvaart dat Hij de Heilige Geest zou zenden, de helper, de
inspirator, de goede Geest.

Vader, Zoon en Heilige Geest: drie namen voor dezelfde God; zoals dezelfde Thea tegelijkertijd
echtgenote, moeder en verpleegkundige is; het ligt er maar aan in welke rol

zij optreedt. Maar in elke rol is zij daar met hetzelfde goede hart en met dezelfde toewijding.
Zo is God schepper, verlosser en helper. Zijn éne naam is: ”lk zal er zijn voor jullie”.

Hem zij de eer, de glorie en de heerlijkheid in eeuwigheid.

- ~ Verkooppunten:

N e ~ | Bakkerij van Dongen Terheijden/ Wagenberg
Janssens Tweewielers Wagenberg,
Zwingelmolen 8 Zevenbergschen Hoek
of mail naar info@harmonie-ovu.nl

Zaterdag : N
12 april
19.30 uur

‘Passionconcert

mmv OV, Cantzoni e solisten

Gummaruskerk

Kijk op viernu 5‘;&&
de site over christelijke hoogfeesten f & & l
rkkerk.nl
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Overzicht 1974 Bernardusparochie Made

Naar aanleiding van de landelijke Aktie Kerkbalans 1975 dachten de toen
nieuwe pastores van de Bernardusparochie van Made dat het goed was om,
in samenwerking met het kerkbestuur, de parochianen een overzicht van de
parochie over 1974 aan te bieden.

Pastoraal team

Het pastoraal team werd gevormd door drie priesters,

alle drie lid van de priesters van het Heilig Hart

of Congregatio Sacerdotum a Sacro Corde lesu, (SCJ).

J. v. Berkel ( 1929-2021) was de pastoor en full time aan de parochie verbonden,

J. v. Meer ( 1937-2018)* was ook nog districtscatecheet van 19 scholen in de regio en binnen de
parochie verantwoordelijk voor de gezinsvieringen en de voorbereiding

op de Eerste H. Communie en het H. Vormsel en W. de Clerck (1945-2006) was naast werkzaam in de
parochie ook nog actief voor ‘ Kerk en samenleving’ in de regio.

Er waren dus nog drie professionele pastorale werkers voor Made, maar gezien het groeiend
priestertekort zou er toch een beroep gedaan moeten worden op vrijwilligers om als parochie in de
toekomst zichtbaar te blijven. Al in 1975, als pastoor de Graauw van de Blasiuskerk in Stuivezand met
emeritaat gaat, zouden de drie priesters van Made ook de pastorale zorg in de Blasiusparochie op
zich nemen.

Jan van Berkel ( 1929-2021)
. Jan van Berkel werd geboren in Eerde, nabij Veghel. Het gezin van Berkel
telde 5 kinderen. Op 7 oktober 1950 legde Jan zijn eerste geloften af bij de
Priesters van het Heilig Hart en in 1955 werd hij tot priester gewijd om
daarna leraar Duits te worden aan het kleinseminarie van de congregatie
. in Helmond, daarna ging hij naar Bergen op Zoom waar hij econoom van
het klooster van het Juvenaat was. In 1973 ging zijn wens om echt in het
pastoraat te werken in vervulling en werd hij pastoor
van de H. Bernardusparochie te Made en twee jaar later ook nog pastoor
van de H. Blasiusparochie te Stuivezand.

.‘ Hij was daar heel geliefd en zijn korte (!) actuele preken werden zeer
gewaardeerd. Zijn familie kwam vaak logeren in de grote pastorie en er werden tochtjes gemaakt
in de omgeving. In 1984 verliet hij Made om ziekenhuispastor te worden in Helmond, in 1994 ging hij
met pensioen en verleende daarna op verschillende plaatsen nog assistentie, ook in Duitsland.
In 2020, zijn gezondheid is dan al niet te best, raakt hij besmet met het coronavirus en hij overlijdt
op 10 januari 2021.

Zakelijke gegevens Bernardusparochie
Op 31 december 1974 telde de Bernardusparochie 1463 gezinnen en in totaal 5104 parochianen.
Van alle gezinnen namen er 946 deel aan de parochiebijdrage.

L Als J. v. Meer op Made vertrekt, komt confrater G. ( Bert) Bakker naar Made. Bert woont op Made,
maar is pastoraal werkzaam in Geertruidenberg en Terheijden. Als in die laatste plaats Piet Rombouts
in 1984 met emeritaat gaat , wordt Bert de nieuwe pastoor van Terheijden en wordt de
bovenverdieping van de pastorie daar het woonverblijf van Bert , waar zuster Aldegonda van
Schijndel de huishouding doet.

J. v. Meer zou in de periode 2004-2008 parochie-administrator zijn van de toen ontstane Vijf Heiligen
Parochie.




Diensten in de kerk

Elk weekend waren er in de Bernarduskerk vier vieringen

Zaterdag om 19.00 uur: In deze viering werd twee keer in de maand gezongen door het toen pas weer
opgerichte Jongerenkoor ‘de Tempeliers’, in één weekend werd gezongen door het Dameskoor en in
één weekend was het kinderkoor te horen.

Op zaterdag was er ook een viering om 18.30 uur in het gemeenschapshuis te Drimmelen.

De vieringen op zondag waren om 8.30 uur, 10.00 uur en 11. 30 uur. De viering van 10.00 uur was de
hoogmis met Gregoriaanse zang door het mannenkoor, de Schola Cantorum.

De andere zondagsmissen waren ‘stille’ missen met wat muziek of zang via de geluidsinstallatie.

De rouw- en trouwdiensten werden gezongen door het dameskoor , maar als er meerdere van
dergelijke vieringen op een dag waren dan trad ook het bejaardenkoor aan.

Dopen werden bij voorkeur op de eerste zondag van de maand gehouden , waarbij dan het
kinderkoor de zang verzorgde.

Huis- en ziekenbezoek

Geen huis na huis en straat na straat huisbezoek meer van dit pastorale team, maar wel bezoek aan
langdurig zieken, bejaarden, in geval van overlijden en bij een doop, aankomend huwelijk of jubileum
en ook op verzoek van de mensen.

Verder was er een groep van vier dames die namens de parochie de zieken bezocht in de
ziekenhuizen/ verpleeghuizen van Raamsdonksveer, Oosterhout, Breda en Geertruidenberg en een
groep van 20 dames zorgde voor regelmatig bezoek aan langdurig zieken thuis.

Grond en gebouwen

Voor f 11.600, 00 werden er herstel — en schilderwerkzaamheden verricht aan kerk en pastorie,
inclusief de westelijke wijzerplaat van de kerkklok, want daarop stond de tijd stil.

Het hiervoor benodigde geld kwam uit de opbrengst van de verkoop van een deel van de pastorietuin
( f 45.000) daar werd een onbemande telefooncentrale van de PTT gebouwd. Een telefooncentrale
die nu weer op het punt staat te verdwijnen i.v.m. verdere ontwikkeling van het Hart van Made.

Met de rest van het geld werden de tekorten in de kerkkas aangezuiverd.

Jeugd - en jongerenwerk, patronaat

In het patronaat werd onderdak gegeven aan allerlei groepen en activiteiten, een initiatiefgroep
Jeugd en Jongeren, waarvan A. Braat secretaris was, zocht onder leiding van W. de Clerck naar
recreatieve en vormende ontspanningsmogelijkheden voor de Madese jeugd.

Toch leefden er plannen om van het patronaat, eigendom van de parochie een ( gemeentelijk)
gemeenschapshuis te maken. Financiéle tekorten van het patronaat kwamen op het bordje van de
parochie terecht, want het patronaat was eigendom van de parochie.

Financién

Ontvangsten f 155.473, 74
Uitgaven f164.573,74
Tekort f 9.100, 00

Parochiebijdrage — of kerkbijdrage

De parochiebijdrage was en is de belangrijkste vorm van inkomsten voor een parochie. De parochie
richtte zich wat betreft de kerkbijdrage ook op de minder kerk- gebonden mensen, die er toch wel
prijs op stellen dat de kerk in Made behouden blijft, zodat de last niet alleen op de schouders zou
komen van het niet zo grote aantal kerkbezoekers. Deelnemers aan de parochiebijdrage konden het
geld overmaken, maar er was ook nog een incasseerder, J. Commeren, die het geld bij de mensen
thuis kwam ophalen.
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Kerkbestuur H. Bernardusparochie anno 1974
Voorzitter: pastoor van Berkel Secretaris: B. v. d. Bosch
Penningmeester: L. v. Gageldonk Lid: A. v. Merwijk — Lammerts
Lid: J. Ooijens Lid: H. Oome
Bronnen:
= Qverzicht 1974 Bernardus-parochie Made uit parochiearchief Vijf Heiligen Parochie
= Julien Mariman: Bernardus, als 350 jaar in Made, 1671- 2021, de Klok nr. 66, 2020
= Pierre Gruca: De eerste Blasiuskerk van het bisdom Breda te Stuivezand, de Klok 25¢ jaargang
nr. 2,2023.
= |n Memoriam pater Johannes van Berkel SCJ 1929-2021

De kerk en de kapel moet je gewoon koesteren ( Karin Kwaaitaal van Breda Bouw bij gelegenheid
van de officiéle start van de bouw van appartementen in het Hart van Made)

Wegwijs binnen onze Vijf Heiligen Parochie

Het parochiesecretariaat en de parochiekantoren vormen een belangrijke schakel binnen onze
parochieorganisatie, voor verdere informatie kunt u altijd contact met hen opnemen.
U bent er van harte welkom.

Hieronder vindt u de openingstijden , de (e-mail) adressen en telefoonnummers:
Parochiesecretariaat Made: Annie van Groesen

Het secretariaat van de Vijf Heiligen Parochie is gevestigd op het adres Kerkstraat 6
4921 BB Made. Telefoon: 0162-682303. E-mail: info@naardekerk.nl

Kantoortijden: maandag 12.00 uur - 15.00 uur,

dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.

Dinsdag: Open Huis met pastoor Ronald van Bronswijk.

Parochiekantoor Terheijden: Ida Fievet

Markstraat 2 4844 CR Terheijden. Telefoon: 076-5931216.

E-mail: terheijden@naardekerk.nl Kantoortijd: vrijdag van 9.30 uur tot 12.00 uur.
Parochiekantoor Wagenberg: Fien van Mook

Dorpsstraat 56 4845 CG Wagenberg. Telefoon 076-5931236.

E-mail: wagenberg@naardekerk.nl Kantoortijd: dinsdag van 9.00 uur tot 12.00 uur

Vieringen en activiteiten binnen de Vijf Heiligen Parochie

Zaterdag 5 april 2025

Terheijden H. Antonius Abtkerk 19.00 uur

Eucharistieviering R. v. Bronswijk.

Anthony Singers Terheijden o.l.v. Nadia Rutkovska, piano René van Assche.
Caritas collecte Actie Vakantietas

Zondag 6 april 2025

Made Victoriazaal Seniorenpartner ‘de Wijngaerd’ 9.30 uur :
Eucharistieviering R. v. Bronswijk  Cantores Blasiuskoor Orgel: J. v. Opdorp
Caritas collecte Actie vakantietas

Zaterdag 12 april 2025

Wagenberg H. Gummaruskerk Passionconcert 19.30 uur

Zondag 13 april 2025 Palmzondag

Made Victoriazaal Seniorenpartner ‘de Wijngaerd’ 9.30 uur
Eucharistieviering R. v. Bronswijk Blasiuskoor o.l.v. H. Vergouwen, orgel J. Horbach

Maandag 14 april 2025

Zorgcentrum Antonius Abt 10.30 uur Viering van Woord en Communie G. v.d. Korput
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Witte Donderdag 17 april 2025

Wagenberg H. Gummaruskerk 19.00 uur
Eucharistieviering Witte Donderdag R .v. Bronswijk, gevolgd door aanbidding
Herenkoor St. Antonius Abt met organist J. Horbach.

Goede Vrijdag 18 april 2025

Terheijden H. Antonius Abtkerk 15.00 uur
Kruisweg R. van Bronswijk GumarAnto met organist J. Horbach

Wagenberg H. Gummaruskerk 15.00 uur
Kruisweg F. v. Mook en A. Janssens

Made Victoriazaal Seniorenpartner ‘de Wijngaerd’ 15.00 uur
Wijngaerdviering Kruisweg A. v. Kuyck

Stille zaterdag 19 april 2025

Made Victoriazaal Seniorenpartner ‘de Wijngaerd’ 19.00 uur Wijngaerdviering Pasen A. v. Kuyck

Wagenberg H. Gummaruskerk 21.00 uur
Paaswake R.v. Bronswijk, G. v.d. Korput
GumarAnto en Herenkoor St. Antonius Abt Terheijden o.l.v. J. Terpstra, orgel J. Horbach

Eerste Paasdag zondag 20 april 2025

Wagenberg H. Gummaruskerk 9.30 uur
Viering van Woord en Communie G. v.d. Korput Tempeliers

Made Victoriazaal Seniorenpartner ‘de Wijngaerd’ 9.30 uur
Eucharistieviering P. Schellens Blasiuskoor o.l.v. H. Vergouwen, orgel J. Horbach

Terheijden H. Antonius Abtkerk 11.00 uur
Eucharistieviering R. v. Bronswijk
Anthony Singers Terheijden o.l.v. Nadia Rutkovska, piano René van Assche.

Tweede Paasdag maandag 21 april 2025

Wagenberg H. Gummaruskerk 9.30 uur
Eucharistieviering R. v. Bronswijk Cantor H. Vergouwen, orgel J. v. Opdorp.

Op Goede Vrijdag 18 april 2025 verschijnt Nieuwsbrief VHP 173

Zelf kopij aanleveren door koren, werkgroepen of op persoonlijke titel kan ook.

Deze dien je te sturen naar: info@naardekerk.nl _en wel voor woensdag 16 april 2025 .
Neem ook eens een kijkje op de website van onze Vijf Heiligen Parochie: www.naardekerk.nl
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